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Heer, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken (Psalm 36 vers 6) 

 

De Heer is trouw, het werk dat Hij begint zal Hij in stand houden. Zo mogen we terugzien op het jaar 

2024. Het was een goed jaar, waarin veel is gebeurd. Gezondheidsproblemen van één van onze 

bestuursleden, maar ook in dit proces was en is de Heere God dichtbij. Hij geneest! Onze hoop is op 

Hem! Naamsbekendheid is en blijft belangrijk. Niet alleen in verband met fondsenwerving, maar ook 

voor bewustwording en betrokkenheid van mensen bij de projecten. Waar betrokkenheid is, volgt 

gebed voor de vrouwen in de verschillende landen die we steunen.  

Visie en doelstelling 

Fruitfull Life Foundation is opgericht in 2020. Het doel van onze stichting is een beter leven voor 

vrouwen wereldwijd. We doen dit door het uitdragen en verspreiden van de verzoenende, genezende 

en bevrijdende liefde en het licht van Jezus Christus. We richten ons op preventie, herstel en een 

hoopvolle toekomst voor plattelandsvrouwen(organisaties) en vrouwen die slachtoffer zijn geworden 

en willen uitstappen uit (gedwongen) prostitutie en huiselijk geweld. De projecten die we steunen 

vallen binnen deze drie focusgebieden. Daarbij werken we samen met lokale, christelijke organisaties. 

Terugblik Activiteiten en Projecten 2024 

Momenteel steunen we vrouwenprojecten in Tanzania, Israël en op de Filipijnen. Voor meer 

inhoudelijke informatie over deze projecten en updates zie onze website. In juli 2024 was een 

ontmoeting met onze contactpersonen van het Girl’s project op de Filipijnen in Nederland. Onze 

secretaris heeft met hen gesproken. Lees meer over het Girl’s project op onze website. 

We hebben in het voorjaar van 2024 een Boekenmarkt georganiseerd in Coevorden en in het najaar 

van 2024 in Gees. Beiden markten werden goed bezocht, vooral in Gees hebben we veel nieuwe 

mensen mogen begroeten. Ook van de handgemaakte kaarten, andere spullen en het boekje Rachab, 

een vrouw van waarde liep de verkoop goed. In november 2024 heeft de voorzitter voor het eerst 

een Bijbelstudie over de Bijbelse Rachab mogen geven aan een fijne groep in Hoogeveen. Ook daar 

was veel belangstelling voor de handgemaakte spullen en het boekje Rachab, een vrouw van waarde. 

 



Financiën 

In juli 2024 hebben we EUR 500,00 overgemaakt aan het Girls House op de Filipijnen, in december 

werd weer een bedrag van EUR 500,00 overgemaakt. In Tanzania zijn we bezig met de ondersteuning 

van de tweede fase van het Kippenproject van Tegemeo Women Group. In december is ten behoeve 

hiervan EUR 1.250,00 overgemaakt. In Israël leveren we een financiële bijdrage aan een Safe House 

project en in december is EUR 500,00 aan dit project overgemaakt. We zijn dankbaar voor donateurs 

die giften hebben overgemaakt en voor de opbrengst van de Boekenmarkten. Dank in de eerste 

plaats aan de Heere God die dit mogelijk heeft gemaakt en natuurlijk aan iedereen die een financiële 

bijdrage heeft gegeven. Zie voor het financiële overzicht de Jaarrekening 2024. 

Vooruitblik 2025 

We zijn bezig met het identificeren van een nieuw vrouwenproject in Israël. Ook in deze fase van 

identificatie van een nieuw project met een nieuwe organisatie zijn we afhankelijk van de leiding van 

de Heere God. Wilt u bidden dat Hij bevestiging geeft? We hopen in september DV weer een 

projectbezoek te brengen aan Israël en zo mogelijk kennis te maken met de nieuwe 

samenwerkingspartner. In 2025 is al een aantal spreekbeurten gehouden bij Vrouwengroepen en 

voor het najaar van 2025 is een spreekbeurt gepland over de Bijbelse Rachab. Ook zullen er dan 

handgemaakte spullen en het boekje Rachab, een vrouw van waarde voor de verkoop beschikbaar 

zijn. 

Verder hopen we weer een Boekenmarkt in het voor- en najaar te organiseren. 

Wilt u blijven bidden voor ons, voor de vrouwen die we steunen via de projecten in de verschillende 

landen? Wilt u bidden dat ze de Heer Jezus Christus mogen leren kennen? Hij alleen kan genezen en 

herstellen van trauma’s en de ware vrede in het hart geven. Laten we dit niet in eigen kracht en 

inspanningen doen, maar onze ogen gericht houden op Hem van wie al het zilver en al het goud is! 

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in 

Christus Jezus (Filipp. 4 vers 7). 
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